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Geachte familie,
Beste VVA vrienden,
Dames en Heren,

Wij hebben Hugo Brouckaert leren kennen toen hij in 2005 lid werd van de
Vereniging van Vlaamse Academici Regio Brugge en nauwelijks enkele jaren
later - in 2009 - deel ging uitmaken van het bestuur. Hij was bestuurslid tot
2017 en bleef nadien actief als lid van de adviesraad.

Hij bleef ook teksten corrigeren en daarvoor was hij voor het bestuur van
goudwaarde. Daardoor kon onze communicatie alvast op het taalkundige viak
met recht en reden het predicaat academisch dragen.

Soms wordt een taalcorrector weggezet als een vervelende vitter die voor het
overige niets te vertellen heeft. Hugo was het tegenovergestelde: een man
met een ruime cultuur die met fijne humor zijn opmerkingen en standpunten
wist te verwoorden.

Hij maakte zijn entree in de vereniging met een voordracht over zijn loopbaan
als hoofd van de vertaaldienst van de senaat waarover hij tal van sappige
anekdotes kon vertellen. Hij keek met voldoening op zijn carriére terug, te
meer daar hij in de diensten van de senaat Josette leerde kennen.

Toen hij enkele jaren geleden door ziekte geveld werd, bleef hij zoveel als
mogelijk actief. Tot voor enkele weken heeft hij nog teksten verbeterd en
met plezier zag hij hoe de cursiefjes die hij in de loop der jaren geschreven
had, digitaal verspreid werden onder onze leden, ook op het nationale vlak.
Josette, samen met Hugo vormde je een geliefd koppel bij wie het aangenaam
toeven was. We delen in het verdriet van de volledige familie. We hebben
Hugo verloren, maar we blijven trouw aan het imago dat hij uitstraalde: dat
van een recht geaarde intellectueel die kordaat durfde optreden, maar ook
veel zelfrelativering aan de dag legde. Het is een imago dat volledig bij de
VVA past.

Wij zijn fier hem in ons midden gehad te hebben en dat jullie bij de VVA een
kring hebben gevonden waar jullie zich meteen thuis voelden toen jullie naar
Brugge kwamen wonen.

Hugo's tekst is nu afgewerkt, we zullen hem blijven lezen.



